Pechvogels

Als ik op de haven ben zie ik ze vaak
rondscharrelen. Zodra ik ze gedag-zeg
komen ze achter me aan. Een koppel
eenden. Het stel verblijft al jaren in de
haven. Eén van de twee — zij is hagelwit
- is ooit door iemand Donna genoemd.
Een jaar of drie geleden heeft een
prachtige, gansachtige eend zich bij hen
gevoegd. Die heeft een egaal bruin lijf
en om z’n nek zit een smalle, zwarte
ring. Hij kwaakt niet, maar ‘gakt’.
Daarom heb ik hem ‘Gakkie’ genoemd.
Na enig speurwerk op het internet blijkt
Gakkie een Casarca te zijn. Het
oorspronkelijke broedgebied van de
Casarca’s strekt zich uit van Zuidoost
Europa tot Centraal Azié. Kortom,
Gakkie is een allochtoon. Ik vind hem
best een beetje zielig. Niet vanwege het
allochtoon zijn, maar Gakkie blijkt ook
vleugellam te zijn.
Het trio is onafscheidelijk. En zo staat er
‘regelmatig een bijzonder clubje eenden
op de steiger naast mijn zeilboot: een
blanke eend, een donkere eend en een
gehandicapte allochtoon.

Regelmatig voer ik het trio brood vanaf
de boot. Zodra ze dat in de gaten hebben
fladderen Donna en partner vanaf de
steiger het water in. Donna probeert het
brood op te vangen met haar snavel.
Gakkie blijft meestal op de steiger heen
en weer drentelen. Hij kan nu eenmaal
niet vliegen. En die enkele keer dat hij
het toch probeert, belandt hij met een
soort ‘dubbele rittberger’ ondersteboven
in het water. Volgens mij blijft hij
daarom ook op de steiger staan. Voor
hem gooi ik de stukjes brood 6p de
steiger.

Vaak is het brood oud en dus hard
waardoor Gakkie moeite heeft het door
te slikken. Een paar dagen geleden stikte
hij er bijna in. Nee, als hij niet van de
steiger afkomt, kan hij het soppen van
het brood wel vergeten. Kortom, ik vind
Gakkie best wel zielig.

Vanmorgen werd ik wakker door
gekraak van ijs tegen de romp van de
zeilboot. Het had de afgelopen nacht
stevig gevroren en mede door een straffe
oostenwind was er op het water in de
haven een laagje ijs ontstaan.

Als ik het luik van mijn boot openschuif,
zie ik het drietal al op steiger zitten. Bij
het horen van het openschuivende luik
waggelen ze richting boot. Ze weten wat
er komen gaat. Donna en partner duiken
van de steiger. Helaas hadden ze niet op
de ijsvloer gerekend. Wanneer ze zijn
opgekrabbeld gooi ik stukjes brood op
het ijs. Bij gebrek aan oud brood is het
deze keer vers.

Gakkie is zoals gewoonlijk alleen op de
steiger achtergebleven en heeft geen
enkele moeite met het verse brood dat ik
op de steiger heb gegooid.

Ondertussen proberen Donna en partner
al glibberend over het ijs de stukjes
brood te bemachtigen. Helaas, de wind
is te hard en het ijs te glad.

Het laatste stukje brood gooi ik naar
Gakkie. Maar voor dat het brood
steigerplanken raakt wordt het door een
krijsende meeuw uit de lucht geplukt. ...
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